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Leer Vraag Ontmoet Lees Doe

Hoi, ik ben Matilda. Ik ben een echte 
boekenwurm. Ik leen stapels boeken in 
de bibliotheek. Hier vind je de boeken 
die ik deze keer de leukste vond!

Matilda

Daantje Dodo wil een hond
(maar papa niet!)

Bas Birker & Puck Koper,  
uitgeverij Lannoo

Grappig voorleesboek over het gezin 
Dodo. En al hun dieren. Maar Daantje 
wil er graag nog een hondje bij! De kat, de kippen en de 
kikkers zijn maar saai. Maar papa wil geen hond. Dan 
heeft Daantje een idee: hij moet mama overhalen om een 
hond te willen, dan wil daarna papa vast ook wel. Met 
vrolijke, felgekleurde tekeningen in blauw, rood en geel.

Vanaf 5 jaar.

Bob Popcorn kan niet stoppen 
met ontploffen

Maranke Rinck & Martijn van der Linden,
uitgeverij Querido

Soms is het fijn om een keer zo boos 
te worden dat je ontploft. Maar het is 
niet goed als dat te vaak gebeurt! Bob 
Popcorn wil dat ook, minder ontploffen. Hij legt uit wat hij 
doet om het ontploffen te stoppen, zoals met iemand praten 
of wandelen in de natuur. En lukt het altijd? Lees gauw dit 
boek en geniet van de grappige platen.  

Vanaf 4 jaar. 

Op reis in een huis 

Riet Wille en Richard Verschragen, 
uitgeverij Eenhoorn

Vrolijk en interactief eerste leesboek 
(Avi M3) over een gezin en hun huis. Op 
iedere bladzijde staan meerdere korte 
raadsels over dingen in en rond het huis: ‘Ik kom uit de zee, 
een boot nam me mee. En met vet bak ik gaar. Sis, sis, sis, 
sis. Ik ben een…’ Op de aantrekkelijke platen zijn alle items 
op te zoeken. Leuk om op een speelse manier bezig te zijn 
met taal. 

Vanaf 6 jaar. 

Klinkt goed!

Ole Könnecke & Hans Könnecke, 
uitgeverij Querido

In dit boek wordt veel informatie 
gegeven over bekende en onbekende 
muziekinstrumenten. Want ken jij de 
didgeridoo? Of de Theremin? Misschien 
heb je ze weleens gehoord zonder dat je wist wat het 
was. Op grappige tekeningen zijn dieren te zien die een 
instrument bespelen en ernaast staat alle informatie. En 
heel leuk, er is bij elk instrument een QR-code die verwijst 
naar een geluidsfragment. Aanrader voor school en thuis! 

Vanaf 7 jaar. 



Maysa & Musa en het koekjesmysterie

Zanib Mian, 
uitgeverij Volt

Maysa en Musa zijn een tweeling van 
tien jaar die graag op ontdekking uit 
gaan en dingen willen beleven. Ze 
doen tijdens de ramadan mee aan de 
koekjesbakwedstrijd in de moskee, maar ontdekken daar 
dat alle koekjesbouwwerken zijn vernield. Maysa en Musa 
gaan meteen speuren naar de dader. Af en toe verdenken 
ze de verkeerde persoon, maar uiteindelijk wordt alles goed 
opgelost. Makkelijk te lezen boek (MLP) met een vrolijk 
verhaal en leuke zwart-witte tekeningen.  

Vanaf 9 jaar. 
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Nooit denken dat rijk worden 
makkelijk is!

Marjon Hoffman, 
uitgeverij Ploegsma

Ook dit boek over Floor is weer hilarisch. 
Het staat weer vol grappige regels, die ze 
geeft om anderen te waarschuwen. Zo 
kun je beter niet liegen over de kleding die je van iemand 
krijgt en blijkt rijk worden met een sieradenhandel nog niet 
zo simpel. De tekeningen van Georgien Overwater maken 
de verhaaltjes extra leuk. Genieten dus, dit nieuwe deel van 
‘de regels van Floor’. (Ook te zien op tv!) 

Vanaf 8 jaar. 

De game challenge

Annet Jacobs, 
uitgeverij Witte Leeuw

Iedere dag speelt Kai mee in een 
multigame van gamer BossBor. Omdat 
hij heeft gewonnen mag hij online een 
nieuwe game testen, op een geheime 
locatie. Elke dag mag hij proberen prinses Lima te redden. 
Als hij het spelletje door begint te krijgen, ontvangt hij thuis 
een raar briefje. Is het van prinses Lima? Hoe kan dat? 
Lopen de echte wereld en de gamewereld door elkaar? 
Spannend boek over gamen en vriendschap. Voor kinderen 
die graag gamen is dit een prima boek. En ook als je lezen 
lastig vindt is dit boek heel erg geschikt (MLP). 

Vanaf 10 jaar. 

Make-up door de eeuwen heen

Anita Croy, 
uitgeverij Corona

Wist je dat vrouwen in de 18e eeuw nep-
wenkbrauwen van muizenbont droegen? 
En dat Japanners het hebben van zwarte 
tanden als teken van schoonheid zagen? In dit boek lees 
je alles over make-up en kapsels door de jaren heen. Hoe 
bizar sommige trends waren en wat de ideeën zijn van nu. 
Met bijpassende illustraties en foto’s. Heel interessant om 
door te bladeren en te lezen. 

Vanaf 10 jaar. 

Megamissers van een blunderbrugger

Alexandra Penrhyn Lowe,  
uitgeverij Billy Bones

Lekker meidenboek over brugklasser Suze 
die de eerste schooldag heel spannend 
vindt. Per ongeluk stoot ze een glas cola 
over haar net ingepakte schooltas om. De zenuwen zijn 
helemaal voor niks geweest, want al snel voelt ze zich als 
een vis in het water en heeft ze al vrienden en vriendinnen 
gemaakt. En ze is verliefd! Het verhaal geschreven als een 
soort dagboek en vertelt van moment tot moment hoe Suze 
haal schooldagen beleeft. 

Vanaf 11 jaar. 


